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Gratis fotobijlage bij Boef. Té




We ontmoetten Boef in de winter van 2019 in de Spaanse bergen.
Hij zwierf er al maandenlang in zijn eentje rond. Toen zijn leven in
gevaar kwam, namen we hem mee naar Belgié.

De eerste jaren met Boef waren loodzwaar. Hij was wild, bang en
wanhopig. Dankzij training, geduld en liefde vond hij zijn plekje in de
mensenwereld. Hij leerde ons vertrouwen.

Toen gebeurde er iets onverwachts.
Boef nam ons weer mee naar zijn wereld:
die van de bergen en de wilde natuur.

Marnix en ik vonden een bijzonder huisje in de Pyreneeén.
In het midden van een bos, hoog in de bergen.
We twijfelden: zouden we de sprong wagen?
Kunnen wij dat aan: een leven in het wild?
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Het leven in het bos is primitief: water it
een bron, verwarmen met een houtvuur,
hout klieven en groenten kweken. De
elektriciteit laat het geregeld afweten.










De natuur heeft altijd het laatste woord. Droogte, hitte, verwoestende stormen,
tekenplagen en slangen: wij zijn niet gewend ons te plooien naar de natuurwetten.







Het huisje ligt nabij het vestingdorp Prats-de-Mollo-la-Preste.
Daar eindigt de weg. Verderop zijn er alleen nog berghutten.
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Boef is zes nu. We zijn even oud, als je gelooft dat
een hondenjaar gelijk is aan zeven mensenjaren.
Onze band is sterker dan ooit.











https://www.standaardboekhandel.be/p/boef-terug-naar-de-natuur-9789464944839
https://www.pottwalpublishers.be/

